
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 28, zondag 9 maart 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
9.30 uur   Sixtuskerk    
Voorganger:  Ds. C.J. Boomsma, Drylts                       
Ouderling:  Anna Ykema 
Diaken:  Wijbren Zijlstra 
Aansteken kaars: Diaken van dienst 
Lector:   Tjerk-Jaap Terpstra 
Organist:  Eisje Wissmann 
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Liza Zijlstra, Joop Drost 
 
- Er is kinderdienst 
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LITURGIE 
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst 536 - Alles wat over ons geschreven is 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
met onze partnergemeente Mestlin 
Lied 91a: 1, 2 - Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
Lied 91a: 3 
Inleidende woorden 
Lied 547: 1 en 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 en 6 allen  
              Refrein: steeds door allen 
Aandacht voor de kinderen 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Lied 336 - Open ons en raak ons aan 
V: eerste regel 
A: tweede regel 
Schriftlezing: Johannes 11: 55 - 12:11 
Lied 938 - Christus die u wilt tooien 
Overdenking 
Orgelspel 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e KIA zending: China 
2e Kerkrentmeesters 
Slotlied 835 - Jezus, ga ons voor 
Zegen en Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kinderdienst tijdens de 40-dagentijd 
Op 5 maart begint de 40-dagentijd, een tijd die we 
gebruiken om ons voor te bereiden op Pasen (20 april) 
als we vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. 

Als jeugdteam organiseren we drie keer 
een Kinderdienst voor de basisschool-
kinderen. Hiervoor maken we gebruik 
van het Veertigdagenboekje 
“In de tuin - waar het leven wint!”. 
U kunt dit boekje op aanvraag thuis 
ontvangen; stuur ons gerust een 
berichtje als u interesse heeft.  

Het boekje bevat allerlei leuke dingen, zoals een  
aftelkalender, kleurplaten, Paaschallenges en voor 
elke zondag een prachtig Bijbelverhaal. 
We hebben drie zondagen (9 en 30 maart, 20 april) 
gekozen waarop we samen met de kinderen naar de 
kerk komen, en gaan werken we enthousiast aan het 
Veertigdagenboekje. 
Deze zondag gaat het over: 
De schitterende tuin: de schepping opnieuw verteld. 
 
Hartelijke groet, 
Tiny, tel. 06-30794462 en Dirk-Jan, tel. 0622642403 
 
 
Lied: In de tuin 
In een tuin, in een tuin lang geleden 
leefden Adam en Eva tevreden 
maar de slang spuugde gif en venijn  
in die mooie tuin 
 
in de tuin, in de tuin van gebeden  
daar heeft Jezus gehuild en geleden,  
om de mensen hun zonden en pijn 
in die donkere tuin 
 
in de tuin, in de tuin die zal komen  
waar de mensen al zolang van dromen 
zal het vrede in eeuwigheid zijn 
in die mooie tuin, in die mooie tuin. 
 



 
  

           
  

Toelichting bij de collecte: Kerk in Actie Zending: China 
China – Toevluchtsoord voor migranten in nood  
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden 
ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er 
bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale 
en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden 
volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte KIA Zending’. 
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-
Pietersbierum  
 
Bloemengroet: 
Zondag 2 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Wijbren Zijlstra, 
Frjentsjerterein 12 en mevrouw Anneke Pols-de Boer, Westerpoort te Franeker. 
 
Huwelijksjubileum: 
Het echtpaar Hein en Wieke Postma-Terpstra, Boargemaster Dukerstrjitte 7, is op 25 maart 60 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een feestelijke dag en voor de toekomst Gods zegen toe.  
Vanwege een onbekende reden is de vermelding niet opgenomen in de Bân & Bining. 
 
 
  Maandag 10 maart 19.30 uur Moderamen Terskflier 

Woensdag  12 maart  19.30 uur  Bidstond Sixtuskerk                                     
Donderdag 13 maart  9.45 uur Koffieochtend Terskflier 

  Vrijdag  14 maart  17.30 uur Donateursavond jeugdclubs Terskflier 
 
 
 
 

     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Symbolisch bloemschikking 40-dagentijd 
De eerste zondag in de lijdenstijd gaat traditiegetrouw over de verzoekingen in de woestijn. Jezus wordt uit alle macht aangevallen 
door zijn tegenstander, de grote beduvelaar en leugenaar vanaf het begin. ‘Het kan ook anders, je hoeft niet per se de weg van 
het kruis te gaan', lijkt hij te zeggen. Macht, roem, snel succes: zo kan het ook. Jezus zegt nee. Met een beroep op Gods Woord, 
op Gods beloften. De duivel moet wel alles uit de kast halen, de hele wereld: hier staat veel op het spel. Bij ons heeft hij meestal 
minder nodig om ons van het rechte pad en onze roeping af te brengen. Het is een spannende tweesprong, Jezus kiest de weg 
van de Vader, de weg van zijn roeping: op weg naar nieuw leven in overvloed voor heel deze wereld.  
 
Vanaf deze zondag gebruiken we de aarde. Het kruis ligt op de aarde, schuin naar boven. De lijnen van het kruis worden verstrekt 
door rode takken verticaal en groene takken horizontaal op het kruis te binden. De takken symboliseren de tweesprong, rode 
takken symboliseren de verbinding met het goddelijke, de groene takken symboliseren de verbinding met het leven op aarde. 
Groen is de kleur van de toekomst. 
 
 
 


